Hoop, heimwee, trouw en vertrouwen

Peer Verhoeven

Zolang ik weet heeft Kerstmis voor mij een dubbele inhoud. Het gaat in ker-
ken en kapellen, in liederen en gedichten over Jezus, kind van Betlehem, ver-
losser van de wereld. Maar onder al die woorden, waarvan sommige toch wel
erg veel beweren, roerde zich altijd een gevoelen, een heimwee, een verlan-
gen, een warm diep. Dit laatste heeft me - besef ik nu steeds meer - het meest

gedaan.

Groet met Kerstmis

Welkom deze avond hier

in dit eeuwenoude kerkje waar
mensen jaar op jaar Kerstmis en

het Kind van belofte hebben gevierd.

Welkom vanavond hier

wie en vanwaar u ook bent;
hoe ook geaard en gevaren;
wat u ook deugd doet of pijn.

Welkom deze kerstavond hier

om in een lied je hart te luchten;

zoet en zuur met elkaar te delen

en van een kind vertrouwen af te lezen.

0ok al

Al heb en kun je nog zoveel, -
besef dat je hierom
niet méér bent dan een ander.

Al lijkt rijkdom te koop, -
besef dat je pas rijk wordt van
samen leven en zorgen voor elkaar.

Al staat er niets tegenover, -
besef dat echt en oprecht
zichzelf uitbetalen.

Soms

Soms -

in de zevende hemel

met het hoofd in de wolken,
smaken wij U;

soms -
diep in de put

op onszelf teruggeworpen,
roepen wij om U;

soms -
alledag druk met

van alles om handen,
beleven wij U,

Grond waarop te staan

Horizon waarheen te gaan

Gezel in tijd en eeuwigheid.
Amen.

Bezinning

Raak niet bezeten van wat je moet
en zult, maar geniet van de tijd en

ruimte die je worden gegund.

Raak niet vol van wat je hebt of mist;
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vrede met wie je bent en wat je hebt
stoelt op vertrouwen in het leven.

Raak niet van de wijs
als het rommelt in de wereld
of aanhoudend morrelt in je hoofd.

Brood en beker

We breken het brood,

delen ons kwetsbare bestaan;
we drinken de beker,

delen met elkaar zoet en zuur -

in het volste vertrouwen dat
wie we zijn en wat we doen
niet als gras verdort, niet

als blad verwaait naar nergens.

Gedachtenis

Bid voor die ziek zijn
naar ziel of lichaam,;
en waan jezelf niet onkwetsbaar.

Bid voor die liefdevol waken
en wees erop voorbereid
hiervoor gevraagd te worden.

Bid voor die 'n leven lang met ons
brood en beker hebben gedeeld en
ons zijn voorgegaan in de dood.

Denk ook aan die

vergeten en alleen heengaan,

door geweld het leven verliezen,

op de vlucht of van ellende omkomen,
vermist zijn en niet meer teruggezien;
die zichzelf - wie weet waarom -

het leven benemen.

Voorbeden

Laat deze dagen niet

als alledaags passeren.
Geef het beste van jezelf
en neem andermans tekort.
Doe wat deugd en

laat wat pijn doet.

Laat deze dagen niet

in eigen-ik verstikken.

Roep binnen die buiten staan,
begroet die hier vreemd zijn en
spreek aan die gemeden worden.
Je wordt pas mens

als je medemens bent.

Laat deze dagen niet

leeg en loos voorbijgaan.

Heb zorg voor

ziek, zwak, eenzaam en alleen;
voor die zelf niet bij machte zijn,
'n hand 'n schouder nodig hebben.
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